Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,

en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen,
en dat uw vrucht zou blijven,

opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam,

Hij u dat geeft.
Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.
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Welkom

Zingen: Psalm 84 verslen2

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
O HEER, der legerscharen God, De zwaluw legt haar jongskens neer
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! In 't kunstig nest bij Uw altaren,

Hoe branden mijn genegenheén, Bij U, mijn Koning en mijn God,

Om 's HEEREN voorhof in te treén! Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  Geduchte HEER der legerscharen,
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, Welzalig hij, die bij U woont,
En aan mijn ziel het leven geeft. Gestaag U prijst en eerbied toont.

Gebed

Stilte om tot God te naderen
Groet van God - belijdenis van vertrouwen

Zingen: Weerklank 419

1. Abba, Vader, U alleen, 2. Abba, Vader, laat mij zijn,

U behoor ik toe, slechts van U alleen,

U alleen doorgrondt mijn hart, dat mijn wil voor eeuwig zij,

U behoort het toe. d' Uwe en anders geen.

Laat mijn hart steeds vurig zijn, Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
U laat nooit alleen, laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, U alleen, Abba, Vader, laat mij zijn,

U behoor ik toe. slechts van U alleen.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 tot 17

11k ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. >Elke rank die in
Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt
Hij, opdat zij meer vrucht draagt. *U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot
u gesproken heb. *Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen



uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
®1k ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. ¢ Als iemand niet in Mij blijft, wordt
hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze
in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u
blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. ® Hierin wordt Mijn
Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

°Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
0 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. * Deze
dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw
blijdschap volkomen zal worden. *?Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals
Ik u liefgehad heb. ** Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat
iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. **U bent Mijn vrienden, als u doet
wat Ik u gebied. ** Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat
zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van
Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. *° Niet u hebt Mij uitverkoren,
maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en
vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader
vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. '’ Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

Zingen: Psalm 67 verslen 3

1. D' algoede God zij ons genadig, 3. De volken zullen, HEER, U loven;

en zegen’ ons met overvloed; 0 HEER, U loven altemaal,

Hij doe Zijn aangezicht gestadig Die d’ aarde vruchtbaar maakt van boven,
ons lichten, en Hij zij ons goed,; dat z’ ons op haar gewas onthaal’.

opdat elk genegen God is ons genegen;

zich aan Uwe wegen onze God geeft zegen.

op deez’ aarde wenn’; Hij, die alles geeft,

en de blinde heiden, Hij zal zijn geprezen;

nu van God gescheiden, Hem zal alles vrezen

eens Uw heil erkenn’. wat op aarde leeft.



Verkondiging, kerntekst vers 16 en 17
“Met liefde gekozen”

Zingen: Liedboek 1973 -78vers1,2en 3
1. Laat me_in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of '’k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!

In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de_Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!

Uw liefde moet alom mij leiden,

Uw leven moet mijn leven zijn,

Uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dienst van de huwelijksbevestiging

Voor de overheid, als dienares van God, is het huwelijk van Pieter Johannes de
Mooij en Aartje Jacoba Verloop gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de
gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods
zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen.

God zegt ons in Zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen en voor elkaar
bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en Zijn
zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens
naar Zijn beeld. Hij zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper
voor hem maken die bij hem past. Zo komt het dat een man zich losmaakt van
zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam



wordt. En God zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word
talrijk...’

Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van
€én man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke
zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds
verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn,
wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en
kerkelijk bevestigd.

Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar
God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen
laten voortduren. Daarom heeft onze Heere Jezus Christus het huwelijk als
instelling van God geéerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door
hetwonder dat Hij daar verrichtte. Ook heeft Hij de verbreking van het huwelijk
veroordeeld toen Hij zei: Wat God heeft verbonden, mag een mens niet
scheiden. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw
blijven.

In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave
van God die geheiligd wordt door het Woord van God en door het gebed. Paulus
noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de
eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.

We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar
weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heeren. De gemeenschap
voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar
liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde
ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op
grond van Gods beloften ook in moeiten en zorgen zeker zijn van de goedheid
en hulp van de Heere.

Doel

Het is goed te weten met welk doel de Here God het huwelijk heeft ingesteld.
De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan
elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw
zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort.



De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijke
geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen
aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in
de kennis en dienst van de Here. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven
overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten en hun
lichaam — dat een tempel van de Heilige Geest is — niet verontreinigen.

Wederzijdse verplichtingen

Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u
uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult
toebehoren en elkaar trouw zult helpen.

In de Schriftwordtdit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en Zijn
gemeente. Christus als het Hoofd van Zijn gemeente heeft Zich in liefde voor
haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten
goede voor haar in te zetten.

De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Heere lief. Zo
behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor
hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft: Gelijk de gemeente
onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar
hoogachten en voor beiden geldt: Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor
Christus.

Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. Samen zult u trouw en
met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u de
kinderen - indien u die worden toevertrouwd — voorgaan in een leven met God
en zijn gemeente.

Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en
samenleving hebt u de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden.

Besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees
vergevensgezind en leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet
worden verstoord.

Van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal bidden en u zal
ondersteunen als de tijd en omstandigheden daar aanleiding toe geven.



Het bruidspaar spreekt de huwelijksbeloften uit

De voorganger spreekt

Zingen: Psalm 134 vers 2
Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het heiligdom uw oog
en knielt eerbiedig voor Hem neer;
looft, looft nu aller heren HEER.

Bevestiging en zegen, waarbij het bruidspaar knielt

Zingen: Psalm 134 vers 3

Dat’s HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER.

Overhandiging van de huwelijksbijbel namens de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Leiden
- door Bert de Mooij, vader van de bruidegom

Huwelijksgebed
- afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

Huwelijkscollecte
- Voor het werk in en vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden, de
gemeente waarvan het bruidspaar lid is.



Zingen: Weerklank 440

1. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
mijn trouwe gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,

o trouwe gids.

Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
danvolg ik U, gerustin 't veilig spoor.

2.’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen gids;

ver dwaald’ ik af, totdat ik ernstig bad:

‘Heer, wees mijn gids’.

Hij heeft verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.

3. Nu aan Zijn hand, dwaal ik niet van de weg,
Hij is mijn gids!

't Zij door woestijn, of ook langs heg en steg

leidt mij mijn gids.

Licht, vriend’lijk licht straalt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Zegen van God



